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Slapende Honden nieuwe productie Traject 

Slapende Honden. Dat is de titel van de productie die Traject in november gaat 

spelen.  Een voorstelling die op basis van improvisaties tot stand is gekomen. 

Evenals God van de Slachting wordt deze geregisseerd door Mark van den 

Reek.  

Waarom geen bestaand stuk dit jaar?                                              
Ik wilde al jaren een stuk maken op basis van de werkwijze van zo niet 
de moeder dan toch zeker de vader aller theater, de Comedia dell arte: 
een stuk creëren op basis van een scenario. De spelers weten wat er in 
de scène gebeuren moet, maar de tekst ligt niet vast. Toen we het niet 
unaniem eens konden worden over de nieuwe productie, heb ik dat 
balletje opgeworpen en dat werd door de spelers met veel enthousiasme opgevangen.                                                        

Hoe gaat zo’n proces in zijn werk?                                                                            
Over de inhoud van het stuk had ik al vastomlijnde ideeën. Die heb ik uitgewerkt tot een 
scenario van achttien scènes verdeeld over vier bedrijven. Op basis daarvan zijn we gaan 
improviseren en na twee maanden heb ik de scènes uitgeschreven tot het stuk, dat we 
nu aan het repeteren zijn.                                                                         

Waar gaat het stuk over?                                                                                             
Vader is overleden en zijn vier kinderen plus de echtgenoot van een van de gezinsleden 
komen bijeen om de inboedel te verdelen. Het moment waarop broeder- en zusterliefde 
de strijd aangaat met hebzucht en oude, openstaande rekeningen worden vereffend. 
And before you ask: het is niet autobiografisch. Gelukkig.                                                                                      

God van de Slachting in top 3  

Gooi en Eemlander  

Onze voorstelling God van de Slachting-

behoort tot de top drie beste voorstellin-
gen van het afgelopen seizoen in 't Gooi 
en de Vechtstreek. Jaarlijks publiceert 
recensent Rudolf Hunnik zijn favoriete 
top vijf in De Gooi en Eemlander. Onze 
voorstelling in regie van Mark van den 
Reek staat op nummer drie. ‘Traject 
speelt De Slachting dramatisch in een 
dynamische voorstelling’, aldus Rudolf 
Hunnik. 

Wendel Metz speelt Paula                                                              
Paula is de oudste zus van het viertal. Zij komt met een speciale be-
doeling naar de boedelverdeling van haar overleden vader. En die 
heeft alles te maken met haar zoon Frank. Aan het eind blijkt die be-
doeling toch weer anders dan je dacht. Intussen heeft ze dan wel haar 
geheim moeten prijsgeven.  

Karen Hofstee speelt Anna                                                                    
Anna is de jongste zus van het gezin. Ze heeft de laatste jaren, na het over-
lijden van moeder, voor vader gezorgd. Anna’s zoon gaat op kamers en het 
zou handig zijn om bij de boedelverdeling wat meubels mee te nemen. 
Anna mist het contact met haar broer en zussen en vindt het fijn dat ze na 
zoveel jaren weer eens samen zijn. Eindelijk weer eens gezellig met zijn 
viertjes bij elkaar… 

Michel Stoeltie speelt Jacob                                                                  
Jacob is de man van Paula. Is zenuwachtig voor de WK finale die ‘s avonds 
gespeeld gaat worden tussen Nederland en Spanje. Komt eigenlijk alleen 
maar helpen het huis leeg te halen. Maar de geheimen binnen de familie 
zullen niet aan hem voorbijgaan en zullen zijn leven op zijn kop zetten. 

Ingrid Wennink speelt Maria                   
Voor Maria is de terugkeer in het ouderlijk 
huis een pijnlijke confrontatie met het 
verleden. Ze is bescheiden in haar wensen 
wat betreft de boedelverdeling. Zij wil 
liever niet herinnerd worden aan de zwa-
re prijs die zij ooit heeft moeten betalen. 
Maar als de kurk eenmaal van de fles is...            Karel van Buuren speelt Martin                                                         

Martin is de enige zoon in het gezin. Hij woont al jaren in New York en is 
daar succesvol als beeldend kunstenaar. Hij is het milieu van zijn familie 
ontgroeid maar mist soms wel het knusse van vroeger. Die knusheid be-
staat echter niet meer. Dus snel terug naar New York, maar niet zonder de 
‘missing link’ in zijn oeuvre mee te nemen. 

Wanneer?                                            

Slapende Honden is te zien op 1, 2, 7, 

8 en 9 november in Theater De Has-

selbak in Eemnes. Meer info over bij-

voorbeeld aanvangstijden en reserve-

ringen ontvangt u binnenkort via de 

flyer. Spoedig ook op de website en 

facebook. 


