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                  Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat dat ons dan per mail weten, toneelgroeptraject@gmail.com 

Traject speelt God van de Slachting van Yasmina Reza 

Wanneer spelen we? 

God van de Slachting spe-

len we op  

Vrijdag   1 november                 

Zaterdag            2 november           

Zondag               3 november               

Zaterdag            9 november            

Zondag            10 november 

in Theater De  Hasselbak in 

Eemnes. Het theater vindt 

u aan de Hasselaarlaan 1D.  

De voorstellingen beginnen 

om 20.15 uur. Op zondag 

om 14.30 uur.                  

Entree € 12.00 

Na enkele komische stukken schotelt Traject u dit jaar weer eens iets dra-

matischer voor. Hierbij viel de keuze op God van de Slachting van Yasmina 

Reza. Twee echtparen komen bijeen, nadat de zoon van het ene stel het 

gezicht van het andere stel met een stok heeft bewerkt. Maar of het nu 

om het verzekeringsgeld, damage control of de wereldvrede te doen is, 

wie aan hun kind komt, komt aan hen. Langzaam maar zeker ontstaan er 

barstjes in de beschaving, die ze nu juist hun kinderen proberen bij te 

brengen. Totdat alle remmen los gaan en de vonken er vanaf vliegen.  

Yasmina Reza (1959) is een 

van de meest succesvolle  

Franse auteurs van dit mo-

ment. Haar derde theaterstuk 

Art uit 1994 betekende haar 

internationale doorbraak en 

met God van de Slachting uit 

2006 bewees ze verre van 

een eendagsvlieg te zijn. In 

2011 bewerkte ze dit succes-

stuk tot de film Carnage. Haar 

werk werd bekroond met 

meerdere prestigieuze inter-

nationale prijzen als Moliéres, 

Tony Awards en Laurence 

Olivier Awards. Ze is moeder 

van een dochter en een zoon. 

Hoe reserveren?           

Vanaf dinsdag 1 oktober 

kunt u voor alle voorstellin-

gen reserveren. Bij voor-

keur via e-mail: toneel-

groeptraject@gmail.com.   

Vermeld het aantal ge-

wenste kaarten en de da-

tum van de voorstelling. U 

krijgt altijd een bevestiging 

van uw reservering. Telefo-

nisch reserveren is mogelijk 

op nummer 06-51387861        

september 2013 

Wendel Metz speelt Carolien  Carolien is een 

vrouw die zich graag in kunst– en culturele kringen 

begeeft en haar kinderen zeer verantwoord op-

voedt. Je beschaafd en op enig niveau gedragen, 

staat hoog in haar vaandel. Als haar zoon Kasper 

door een andere jongen met een stok wordt mis-

handeld wil ze dat dan ook op een beschaafde 

manier oplossen. Hierbij laat ze de ouders van de ’dader’ duidelijk voelen 

dat er bij hen van alles mis gaat. De vraag is hoe lang het laagje vernis over 

al deze beschaving houdbaar is.  

Michel Stoeltie speelt Michel  Niet eerder speelde ik een personage met dezelfde naam als ik 

zelf heb. Dat was even wennen tijdens de eerste repetities. Deze Michel is de echtgenoot van 

Carolien en vader van Kasper en Emma. Doet in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren en is pa-

nisch voor knaagdieren. Kan als ‘softie’ overkomen. Totdat zijn grens is bereikt... 

Ingrid Wennink speelt Annette  Annette is de tweede vrouw van Victor, werkt in de vermo-

gensconsultancy en alles wat met huis, tuin en school te maken heeft is haar verantwoorde-

lijkheid. Ze vertrouwt er op dat ze haar zoon Sebastiaan verantwoord opvoedt en schrikt dan 

ook als hij zich agressief gedraagt. Verontschuldigingen moeten aangeboden worden! Hierbij 

wordt ze niet erg gesteund door haar man. Als ze vindt dat ze genoeg door het slijk is gegaan, 

leren we haar van een andere kant kennen.                                                                                             

Karel van Buuren speelt Viktor  Viktor is nooit zo’n vader achter de kinderwagen geweest. 

Bovendien staat hij op het punt zijn belangrijkste klant, een pharmaceutische multinatio-

nal, te verliezen vanwege bijwerkingen van hun succesvolle middel Antril. Logisch dus dat 

Viktor geen trek heeft in gemiereneuk van een paar verantwoorde ouders. Ook al is hij 

niet erg sympathiek, hij is waarschijnlijk wel de eerlijkste van het hele stel. Maar wat blijft 

er over, als je mobieltje ten onder gaat?                                                                                                       

Ernest van Nispen speelt Kasper                         

Vorig jaar na   

de voorstel-

ling heb ik 

gevraagd of 

ik mee 

mocht doen. 

Inmiddels 

heb ik dit 

jaar twee keer meegespeeld in 

een musical en mijn eerste stap-

pen op het podium gezet. En nu 

mag ik mee doen! Zo snel kan het 

gaan.     

Toneelgroep Traject vindt u ook op facebook. Ga naar www. facebook.com/toneelgroeptraject en volg ons op weg naar onze produc-

tie God van de Slachting. Of kijk foto’s van onze eerdere voorstellingen en binnenkort van ons repetitieweekend. Voor meer informa-

tie over Traject kunt u ook naar onze website www.toneelgroeptraject.nl 

Mark van den Reek regisseert  Na twee stukken bij 

Traject gespeeld te hebben, mocht ik vorig jaar de 

eenakter De Grootvizier regisseren. Dat smaakte 

naar meer! Een rol spelen is fijn, maar alle rollen 

spelen is nog fijner. En dat doe je in feite in je hoofd 

als regisseur. God van de Slachting is daarbij zeker 

een uitdaging, want de spelers zullen over hun 

eigen veilige grenzen heen moeten. Net zover totdat het gaat schuren en 

het publiek er plaatsvervangende schaamte van krijgt. 


